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, Türkiye Işçi Sınıfı Tarihinde `F Büyük Gün: 


15 —16 HAZIRAN -GENEL DIRENIŞ 


1970 yılı Haziranımın 15-16 
sı Türkiye Işçi sınıfınantarihine şanlı bir gün olarak geçti. Yüzbinlerce işçi politik ta Jeplerle, örgütlü, disiplinli, bir tek yumruk halinde büyük sermayenin karşısına dikildi. 
15-16 Haziran her bakımdan Türkiye işçi sınıfının gelişmesin- de bir dönüm noktası, bir kilometre taşıdır. Gerici AP iktida rı günden güne gelişen işçi sınıfından ürkmüş, bunu önlemek i çin bir seri tertibe girişmiş E tir. Bunlardan biri ki , en ömem lilerinden, sendikalar kanununu işçilerin aleyhine değiştirmek oldu. Yeni kanuna göre grev hakkı, sendika özgürlüğü büyük ölçü de kısıtlanıyordu. Işçi sınıfının en atılgan, en dinamik kesi 


mini içinde toplayan DISK yok - edilmek isteniyor, sendikalar büyük ölçüde hükümet kontrolüne giriyordu. Bunun karşısında DISK, hangi sendikadan olursa olsun, bütün işçileri anayasanın verdi gi sendikal hakları savunmak i~ iin genel direnişe çağırdı, Istanbul, Izmif, Adapazarıda işler bir anda durdu. Istanbulun sokak larını bir anda işçiler doldurdu. 
işçiler bütün şehirde aynı anda dört koldan yürüyüşe geçtiler. 


Işçinin gücünden korkan bü - yük sermaye sıkı yönetim ilan etti, yürüyüş koldarının birleş mesini önlemek için köprüler açıldı, arabalı vapur seferlerini durdurdu, daha sonra da işçilerin karşısına tanklar çıkartfı. 
Yüzbinlerce işçi tankları ayakları altına salarak çiğneyip geçtiler. Büyük sermayenin korkusu son haddine varmıştı. Ateş emri verdi. 


işçiler askerlere doğru,yürü yordu. Silahlar patladı: işçiler şehit düştüler, kurşun yarâları aldılar. Işte Türkiye işçi sını, fının bu şanlı günü tarih sayfa larına böyle, kanla yazıldı. 

15 -15 Haziranda işçiler yal 
nız iktisadi değil aynı zamanda politik taleplerle savaşa girdi ler. 


15-16 Haziranda işçiler sınıf larının devrimci azmini ispat et tiler. Işçi sınıfının gücünün tanklarla mermilerle durdurulama yacağını gösterdiler. 


15- 16 Haziranda işçiler, Tür kiye işçi sınıfının varlığından şüphe eden cümle oportonist akım lara hakettikleri cevabı verdiler. 


15 -16 Haziranda işçiler, is 
ter Türk-Iş ister DISK üyesi ol sunlar, omuz omuza yürüdüler. Iş çi sınıfının politik çıkarları için tek bir yumruk halinde bir leştiler. 


YURDUMUZDAN HABERLER 


Türkiye işçi sınıfının kalabalık işçi kuruluşu odan Türk-Iş'in 9 . Genel Kongresi 9 günlük çalışmadan sonra bitti.Bü - yük sermaye, kongreyi, işçi sı nıfındaki uyanışı sindirmek için, kendi gövde gösterisine kullanmaya çalıştı . Büyük sermayenin sözcücü Demirlden, fa - şist Türk&şe kadar, en gerici burjuva kodomanları çıkıp konuş malar yaptılar. Demirsoy- Tunç tipi sarı sendikacılar işçi sını fını büyük sermaye ile "barış - tırmaya" çabaladılar durdular. 
Yine "Işçiler politikaya karışmamalı !" Partiler üstü sendikacılık" teraneleriyle politika meydanını büyük sermayenin poli tikacılarına boş bırakmaya ça - 
| aştılar. 


ilerici sendikacılar ve bu a į rada sosyal demokrat gurup buu yutma politikasına karşı mertçe 
| seslerini yükseltti. Sıkı yönetim terörünü, işçi sınıfına, O nun sendikalarına yapılan baskı yı lanetledi. Partiler üstü sen dikacılık adı altında yürütülen büyük sermayenin dimensuyunda 

$ sendikacılık politikasını teş - #hir etti. 


Gerçi bu genel kongre sağcı 

yöneticilerin sonu olmadı ama, f işçi sınıfı içinde süratle yayı lan uyanışın Türk-Iş yönetici 


Bugünlerde parababalarının mili f tanları olan sağcı komandolar, ` İN büyük gruplar halinde okullarda fve özellikle Ecevit'in gezilerin #de tertipler düzenlemekte, saldıfrılarda bulunmaktadırlar.Bu o=- laylar,yurdun her yerinde halkan huzurunu, can emniyetini teh-İdit eder duuma girmiştir. 
İ Komando veya"Ulkücü Bozkurtlar" Bdenilen bu kişiler devamlı silahlı dolaşmakta,kavgalar çıkarip bıçaklama hareketlerine gifrişmektedirler. 
| Kayserifnin Pazarören bucağın- 
daki Mimar Sinan Ilköğretmen Okulunda günlerce sürdürdükleri baskı sonunda yakaladıkları öğ-İrencileri dövmüş,bıçaklamışlardır.Ayrıca bu yapılan işkencelerden korkan 4 öğrenci intihar etmişlerdir. 

Öğretmen lokallerini basan,Atatürkçü öğretmen ve gençlere saldıran bu kafatasçilar, Ankara 


TÜRK-İŞ KONGRESİ 


KOMANDOLARIN TERÖRÜ 


çevrelerine kadar aksetmekte ol; duğunu gösteren önemti bir dönüm noktası oldu: Halil Tunç gibi bü yük sermayenin kuyruğunda işçi düşmanı sarı sendikacılar, "des mokratik sosyalist" bir politikadan söz ediyorlar, Kırkıyıllık grev kırıcılar, bugün genel gre vin sözünü ediyorlar. Işçilerin düşmanları artık ne yapsalar, a Bızlarıyla kuş tutsalar, işçi sınıfını .aldatamayacaklardır. 
Aktif mücadele içine giren hiç bir sendikacı yoktur ki, Demirsoy -Tunç takımından sarı sendi kacıları karşısında bulmasın. G revleri kıran, toplu sözleşmeler de işçileri güçsüd bırakan; işçi ler arası dayanışmayı sabote eden hep bu işçi düşmanlarıdır. 
Ama bugün işçi kitlesindeki uya nış karşısında ürkmekte, işçi sınıfının dört elle sarıldığı “sosyalizm gibi "genel grev" gi bi şiarlara sahip çıkmaya çalış maktadırlar.... Sahip şıkıp bu şiarları boğmaya çalışmaktadır- lar. 


Türk-Iş içindeki sınıf savaşı savaşı bitmemiş, aksine hızlanmıştır. Işçiler el birliği ile sendikalarına sahip çıkacak, onu güçlendirecek, onu sarı sen dikalarına ; sahip çıkacak, onu güçlendirecek; onu sarı sendika cılardan arındıracaklardır. 


Yüksek Öğretmen Okulunda .Darvin nazariyesinin okunmasıma karşı çıkmışlar ve kitapları toplamışlardır.Bu konuda ifade veren öğ-ğ retmenler ,komandoların baskılar | rını anlatmışlar,"Artık bilimsel çalışma yapamıyoruz." demişlere dir. s 

Olaylar basına yansıdığında hükümet bu konuda ne tedbirler aldığını açıklamamıştır.Bu fikirden yoksun kaba kuvvet hareketlerini,büyük sermayedarların ye onların hükümetlerinin desteklediği açıkça ortadadır. 
Hele ezilen halkın davalarını savunan gençleri,silah taşıyor- lar diye "anarşist"'suçlamasıyla hapislere dolduran hükümetin bu olayları, cinayetleri görmamez+ likten gelmesi bu faşist "Bozkurt''ların kimler tarafından beslendikleri ,kim için çalıştıklarını açıkça gösteriyor. 


ECEVİT VE TİMİSİ 


Birlik Partisi başkanı Musta fa Timisi ve CHP Genel başkanı Ecevitin dökunulmanlığı, yaptık ları. konuşmalar ve yayınladıkla rı yazılardan dolayı kaldırıl - mak istenmektedir. Hazırlanan dosya kendisini bu mevkiiye geti ren para babalarına hizmet etmek ten hiçbir zaman kaçınmayan Baş bakan Naim Talu tarafından derhal imzalanmış ve Meclis başkan lığına verilmiştir.Eceviğ dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili olarak. "hesabını veremeyeceği hiçbir davranışı veya si yasi çalışmaları olmadığını, bü tün çalışmalarının Türkiyede demokrasinin yaşaması, kökleşme si ve Türk halkının özgürlük içinde daha iyi şartlapa kavuştu rulması için olduğunu söylemiş tir. 

u Türkiyeyi 12 Marta getiren olaylarda büyük sorumlulukları bulunanların, gençlerin içine a janlarını sokarak terör ve anar şiyi körükleyenlerin, partonla— rın ve ağdların çıkarları için tüm yoksul halkı sefalete itenlerin ve ülkeyi milyonlarına milyonlar katmak için yaşanmaz hale getirenlerin şimdiye kadar hesap vermekten kaçtıklarını , ve hiç bir şekilde hesap sorulmadığını" sözlerine ekleyen Ece vit, kehdisinin hâkkın huzurun- da herzaman hesap olduğunu , hesap vermekten kaçınanların da pek yakında kamu oyu önünde hesap vereceklerini söylemiştir. 


TOPLU HABERLER 


- Adanada selden 8 kişi öldü, 10 
Milyonun üzerinde zarar var. 

- Ankarada toz şekerin kilosu 10 
kuruş arttı. 

- Türkiyede elektrik enerjisinin ancak yüzde 5I üretilebiliyor. 
-Türkiyede depremden 60 yılda 57 
bin kişi öldü. 

-~ İzmirde makarnaya 25-55 , şeke re 10 kuruş zam geldi. 

- Doğu Anadolu çiftçisi yılda 

" 10 Milyar" zarar ediyor. 

- Siirtte kişi başına günde 2,5 gr. et düşüyor. 

- Mardinde Dince köylüleri susuz luk sebebi ile köylerinden göç etmişlerdir. 

~ iİzminde &lektrik sıkıntısı bil hassa turistik ve sanayii alanın da büyük zararlara yol açıyor. 
= işletme yetersizliğinden 972 
bin lira değerinde 216 ton çay imha edildi. 
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EMEKÇİLERİN 
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ÇELTİK'TE YENİ HAKLAR! 


Amasya'ya bağlı Çeltik Linyit işletmelerinde işçiler, kararlı mücadeleleri sonucunda yeni hak lar aldılar. Baştan sendikanın % 55 lik zam ve diğer hak istek lerini reddedip, sadece % 25 zam teklif eden patron sonradan dize geldi. 


ve semra va 
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Uzlaştırma kurulunda patrona %45 zam, günde 6 TL. yemek, ayda 20 TL. çocuk parası,yılda 2,5 ton kömür, yılda 2 takım elbise ve .2 çift ayakkabı alayorlar. 
Ayrıca şirketin hersene cebine attığı 9 milyon lira karın %25 i işçilere prim olarak dağıtıla - caktır. 


PATRON ABBOTTTA DA ; BOYUN EĞECEK 


Kimya-Iş sendikasının Abbott ilaç fabrikasında yürüttüğü grev devam ediyor. Abbott'la beraber greve başlayan Pfizer ve Roche: de sözleşmeler tamemen işçile - 

rin isteklerine göre kabul etti rildiş Fakat patron Abbott'ta ha la grevi kırmak için binbir yos la başvuruyor. 


a m 


e 


m 


n terim 


nox tanm > YAŞ 


Yabancı tekellere ait olan bu fabrikalardaki grevlere, aynı te kellerin diğer ülkelerdeki fabrikalarında çalışan işçilerde pa 

a vaşlatarak, mesaiyi mere el ? 
Türkiyeli sınıfdaşlarıyla dayanışmaya girdiler. t 
Tüm bu hareketlerle dünya işçi í Rerinin hangi millet, ırk ve dinden olurlarsa olsunlar birbir lerine düşman olamayacakları tüm dünya işçilerinin ortak düşman emperyalizme karşı ortak çıkarla rının olduğu bür kere daha ispat landı, dünya işçilerinin enter-— naşyonalist dayanışmasına yeni bir örnek verildi. 


DR TaS e a 


Bu iki fabrikada partonun di ze.» gelmesinden sonra Lastik-Iş sözcüsü Abbott grevi işin "Grevimiz şimdi daha büyük bir mo = ral ve güçle devam ediyor."dedi. 
Ayrıca patrondan haklarını alan Roche işçileri biraraya gelerek Abbott'ta uğraş veren sınıfdaş larını desteklemek için aldıkla rı ücret zammından 55 bin lira | yardımda bulundular. 
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 MUCADELESİ 


uate EUI A ANE li Rat ITa PLAT. 


GREVLER 


elzmir'de Bisan Bisiklet Fabri- 


kası,Ahmet Par Makina Sanayii, Çınar Makina Sanayii,Efes Çiyi 


Fabrikası ve Orcaner MakinaSana- 


yii isimli 5 fabrikada grev kararı alındı.700 işçinin istek- 


lerinin patron tarafından redde- 


dilmesi üzerine,işçiler grevle 


, bu hakları söküp almaya karar 


verdiler. 
sistanbul'daki Büyük Kulüp'te 


çalışan 55 işçi,patronun seneler dir çeşitli vaatlerle kendileri- 


ni aldattığını söyleyerek grev kararı aldılar. 


eIzmir'de Bornova-Şenkaya Çelik 


Döküm fabrikasında 100 işçi gre- 


ve girdiler. 


eTürkiye Selüloz-Iş ile SEKA a- 


rasındaki toplu sözleşme feshe- 


dildi.8000.işçi patrondan 500 kr. 


saat ücreti zammı istiyor. 


Gelibolu Konserve Fabrikasında i grev devam ediyor.Işçilerin isteklerine patron kesin karşı çı- 


vr NER e VENA an di 0 -a 


10 AYLIK GREV BİTTİ 


Kocaeli bölgesinde şimdiye dek yapılmış grevlerin en uzunu olan Kroman Çelik fabrikası gre vi, 300 işçinin haklarını almasıyla sona erdi. 


2 senelik anlaşmaya göre işçiler, saat ücretlerine ilk yıl 150, ikinci yıl 150 kr. luk zam aldılar. Bunun yanısıra yemek çocuk parası, elbise, ayakkabı” gibi isteklerini kabul ettirdi- ler. 


kınca,işçiler bir sessiz yürüyüşle protesto ettiler. 

elstanbul Sıkyönetim Komutanlığı liman işçilerinin zam ve daha iyi çalışma şartları için greve gitmelerini yasakladı. 

eTürk-Otomativ Endüstri fabrikasındaki 1500 işçi yeni toplu sözleşmedeçilk yıl 150 kr.,ikinci yıl 150kr. zZam,yılda 2 maaş ikramiye ve 600 lira yakacak parası aldılar. 

elzmit Baştaş Floresant fabrika- 


sında grev devam ediyor.Patron 22 ` 


mühendisi işi olarak çalıştırdı. 
Fabrika müdürü,grev gözcülerinin üzerine arabayla yürüdü,2 işçi ağır yaralandı.DISK'e bağlı Türkiye Maden-Iş sendikası ,savcılığa başvurdu. 

eSamsun mezbahasında 21 işçi greve girdi.Işçiler 15 lira yevmiye zammı,her gece çalışma yer rine senede 3 ay gece,9 ay gündüz çalışmak istiyorlar. 


PR 


Patrona karşı tazminat davası açıldı 


Amasya şeker fabrikasında çalışan 700 işçi, patrona kar - şı tazminat davası açtı. Toplu sözleşmelerde aldıkları 1 saat dinlenme süresinin, patron tara fından hiçe sayılması ve bu ara da da işçilerin zorla çalıştı - rılması üzerine bu karara varan 
700 işçi, bu saatler için mesai 
ücreti istiyorlar. 5 yıllık taz minatı işçi başına 7000 TL. yı bulan davayı işçiler kazanırlar sa, şirket gaspettiği paraların 
4 milyon lirasını geri vermek 
zorunda kalacak. 
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DÜNYADA KEA OLAYLAR 


Paris Anlaşması 


Uygulanmalıdır 


Paris 

Vietnam Emekçiler Partisi Mer kez Komitesi Politbüro üyesi,Le Duc To, ile ABD- Başkanı danışmanı, Henry Kissinger arasında yapılan görüşmeler sonunda bir bildiri yayınlanmıştır. a 


Bildiride, Paris Barış anlaş masının uygulanması: ete alınmak. 
tadır. Buna göre, ABD, 30 gün i çinde Demokratik Vietnam Cumhuri yeti sahillerine döşediği mayınları toplamayı, casusluk uçuşla rına son vermeyi taahüt etmekte dir. > 

Kamboçya ve Laos sorunu, ocak ayında yapılan Faris anlaşmasın da öngörüldüğü gibi ele alınmak ta ve ABD ve Saygon Hükümetleri nin bu anlaşmaya riayet etmeleri talep edilmektedir. Bu arada, ilk kapitalist ülke olarak Is - veç hükümeti, Vietnam, Demokrattik Cumhuriyeti ile, ülkenin ye niden onarımında yardım anlaşma sı yapmıştır. Isveç , ormancılık . ve sağlık işlerinde yardım ede- 

“cektir. 


Temel Anlasma ururlukte 

Demokratik Alman Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuruyetleri arasında, 21 Aralık 2972 
tarihinde yapılan, temel ilişki leri düzenleyen anlaşma 21 Hazi ran da yürürlüğe giriyor. 


Böylelikle, iki Alman Devleti bağımsız iki devlet olarak, dev Jetlerarası hukuk prensipleri & 

ğında ilişkilerini normalleşi tirmektedirler. 


Bu arada, her iki Alman Dev leti de Birleşmiş Milletlere gir mek için müracaat etmişlerdir. 


s 
LİBYA'DA 

Amerikan üslerinin Libya'dan çıkarılmasının 3. yıl dönümünde yapılan açıklamada, Bunker-Hunt adında amerikan petrol firması devletleştirilmiştir. Ayrıca Ka dafi Arap Ülkelerinde artık Ame rikan çıkarlarına karşı gelinme si gerektiğini belirtmiştir. 


NATO'YA 
KARŞI PROTESTO 


Geçtiğimiz günlerde Danimarka ve Norveçte NATO'ya karşı gösteriler de bulunulmuştur. Islan da olayları ile Yunanistan Portekiz gibi NATO ülkelerinin bu günkü tutumlarını protesto eden 
10 binlerce ilerici NATO aleyhinde ve antiemperyalist slogan lar kullanmışlardır. = 


NATO Manevrasının Batı Alman yada Nordhorn'da yapılması üzeri ne alçaktan uşan uçaklar ve bom ba gürültülerinden çok rahatsız olan çok sayıda Batı Alman halkı protesto yürüyüşü yapmıştır. O- 


Israil Saldırısı 


Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, geçtiğimiz haftadan iti baren Yakın Doğu sorununu görüş meğe başlamıştır. Birleşmiğ Mil letler Genel Sekreteri, Dr,Kurt Waldheim, Yakın Doğu sorununun çözümü hakkında, Birleşmiş Milr letlerin çalışmalarını anlatmış tır. 

Mısır Dışişleri Bakanı Dr.Z€y yat, konuşmasında Birleşmiş Mil letlerin gayretlerini desteklediklerini, lakin İsrail'in engel lediğini belirtmiştir. 


Başta Sosyalist ülkeler ol - mak üzere, bağımsız ülkeler de legeleri, Israilin 1967 güvenlik Kurulu kararına uymasını talep etmişlerdir.Bilindiği gibi bu ka rar, Israil'in işgal ettiği Arap topraklarından çekilmesini talep ediyordu. ' 


Bu arada, güvenlik Kurulu Baş kanı Sovyet Şef Delegesi, Malik şunları söylemiştir. 

“Sovyetler Birliği Yakın Doğu sorununun barışçı bir çözüm yoluna kavuşması için gayret et - mektedir. Sovyetler Birliği, Is rail saldırısının kurbanı Arap Devletlerine her türlü yardımı yapmaktadır. Israil işgal ettiği topraklardan çekilmeden Yakın . 
Doğu'da barışa ulaşmak mümkün değildir. Bu gerçeği herkes anr' lamış bulunmaktadır. 


Güvenlik Kurulu, kararlarına Israil'in riayet etmesini sağlamalıdır. Bunun için tedbirler alınmalıdır." 


kullarını terkeden ve manevra ye rine yürüyüşe çıkan orta okul ve lise öğrencileri manevraların yapılmasını önlemek amacı ile ge celeri de manevra bölgesinde a» 

teş yakarak oturmuş ve bu bölge, 

yi işgal etmişlerdir. > 


AA: 


X. DÜNYA GENÇLİK 
VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 


ANITI: EMPERYALIST DAYANIŞMA, 


BARIŞ VE DOSTLUK IÇIN 


Uluslararası. Hazırlık Komitesi» nin çağrısından ! 
-4 "Dünya gençliği ve öğrencileri! 


$0. Dünya gençlik ve öğrenci şenliği, Alman Demokratik Cumhu 
riyeti başkenti Berlin'de 28 
Temmuz ile 5 Ağustos 1973 arasın -da yapılacaktır. Geçen 9, şenlik, gençlik ve öğrencilerin geniş kesimlerinin mücadelesinin geliş, mesine, değişik siyasi, felsefi ve dini görüşlere sahip öğrenci ve gençlik örgütlerinin dayanış ma, barış ve dostluk için birlik te mücadelesinin güçlenmesine, dünya gençliği arasındaki güçbir liği, anlayış ve dostluğun geliş mesine büyük ölçüde katkıda bülunmuştur. Sofya'daki 9. şenlik ten bu yana emperyalizme ve onun harb, sömürü ve baskı politikasına karşı savaşan güçler durmadan artmış ve mevzilerini güçlendirmişlerdir. Bugün emper yalizm ge gericilikle olan tari hi karşılaşmada üstünlüğü kazan mış okan devrimci, ilerici ve demokratik güçlere cesaret veri ci yeni ufuklar açıktır. Gençlik ve öğrenciler, halkların sosyal ve siyasi mücadelelerine aktif olarak katılmşlar, burada rolleri artmış ve ulusal ve sosyal ilerleme, yeni bir toplu mun gelişmesi için verilen anti emperyalist mücadeleye dinamik bir şekilde girmişlerdir... 

Çeşitli siyasi ve idevlajik fikirlere sahip dünya gençliği ve öğrencilerini ve örgütlerini, şenliğe katılmaya, dayanışma, barış, ilerleme ve daha iyi bir gelecek için mücadele ve birlik lerini güçlendirmek yolunda yes 

i ve önemli bir aşamaya hazırla 

lamaya çağırıyoruz n emil 


Batıberlin DGB-Yabancı işçiler 


Forumu a 


Batıberlinde 6 Haziran çar şamba günü Alman sendikalar Bir liği DGB, yabancı işçi sorunları üzerine bir forum düzenledi. 


Bu foruma 180 kadar Batıberlinli ve yabancı sendika ve işyeri temsilcilerinin yanısıra senato ve basın ilgilileri de katıldı. 25 kadar Türkiyeli sen dika ve işyeri temsilcisinin ka tıldığı toplantı, 1G-Metal tem silcisi Wagner tarafından açıldı. DGB- yabancı işçiler dânışma bürosu başkanının yaptığı ko nuşmada, büronun yabancı işçiler için yaptığı çalışmalar yer aldı, Bundan sonra sırayla DGB- danış ma bürosunun Türk, Yunan ve Yugoslav sekreterleri Söz alarak yabancı işçilerin önemli sorunlarına değindiler: Yabancı işçi lerin "devamlı devir" (rotasyon) prensibine göre, az bir süre bu .rada kalıp sonra ihtiyaca göre yerine yenilerinin getirilmesine DGB kesinlikle karşı çıkmakta - dır. Çünkü bu usul, yabancı işçilerin yerli işçilerle eşit haklara ve tam eşitliğe kavuşma sını önlemektedir. Batıberlin Senatosunun "ihtiyaca bağlı ola» rak toplumla bütünleştirme"! politikası ise yabancı işçilerin büyük kşsmının patronların ihti yacına göre yine "devamlı devire" tabi tutulup, haklarını kıs kısıtlanmasını öngörmektedir. 
Küçük bir kesim için ise belli elemelerden geçip ayıklandıktan sonra kademeli olarak bazı imkahlar elde edip uzun vadede .belki alman vatandaşlığına alınabileceği vaad edilmektedir. 
Konuşmacı tüm yabancı işçiler i 
çin, burada kalma süreleri ne 9 
'lursa olsun eşit haklar ve tam eşitlik talep etmiştir. 


Ikinci konuşmada yabancı işçilerin mesken meselesi ele a - lanmış ve bu meselenin alman ve yabancı işçilerin ortak sorunu olduğu belirtilmiştir Konuşmacı tüm işçiler için ucuz ve insana yaraşır meskenler ta lep etmiştir. Yine aynı konuşma da tüm yabancı işçilere burada çalıştıkları ilk sene zarfında işyerinde ve iş saatleri içinde paraları ödenerek almanca dersi verilmesi istenmiştir. 


Diğer bir konuşmada yabancı işçi çocuklarının öğretmen ve metot yetersizliğinden ne kendi dillerini ne de almancayı gerek tiği gibi öğrenemedikleri tes < bit edilmiştir.Okuma imkanları 


DGB. SEMİNERİ 


böylece ortadan kalkan çocukla rımız geleceğin vasıfsız işçi - si olmaya hazırlanmaktadır. Batıberlinde 6000 yabancı işçi gençten ancak © 5i bir meslek öğrenebilmektedir. Liseye ise sadece %1 i liseye devam edebi liyor. Konuşmacı meslek öğrenen gençlere takviye ders ve burs verilmesi ve askerlik tecilleri nin yapılmasını talep etmiştir. 
Yunanistan ve Türkiyeden gönderi len hükümet görevlisi öğretmenle rin öğleden sonraları çocuklara verdiği derslerin eğitsel ve si yasi zararları ortaya konulmuş ve DGB'nin, demokratik veli ve öğretmenleri baskı altına almaya çabalayan bu hükümet görevlisi öğretmenlere şiddetle karşı ol duğu bir defa daha açıklanmış - tır. 


Başka bir konuşmada yabancı , işçilerin işyeri sorunları üzerinde durulmuş, eşit işe eşit ücret ve işyeri temsilcilikleri için işçiden yana tercümanlar istenmiştir. Federal Almanya 1G-Metal yönetim kurulundan Max Dia mant yabancı işçilere ikinci sı nLİ insan muamelesi yapılmasına imkan veren yabancılar kanununu eleştirmiş ve DGB'nin getirdiği daha demokratik bir kanun tasla ğını açıklamıştır. Konuşmalar = dan Sonra tartışma kısmında senato ilgilileri yabancı işçi so runlarını örtbas etmeye uğraşmış lar ve hazırladıkları Bihtiyaca göre toplumla bütünleştirme"'pla nını övmüşlerdir. Fakat yabancı işçi temsilcilerinin ardarda yaptıkları konuşmalarda sendika sekreterlerini destekleyip demok ratik taleplerini dayatmaları ü zerine planlarının yetersizliği hi itiraf etmek zorunda kalmışlardır. Tartışmada sög alan Batiberlinli iş yeri temsilcileri, tüm milletlerden işyeri temsilci lerinin beraber çalışma gerekli liğini savunmuşlardır. Iş kazala rına karşı başarılı bir ortak mü cadele örneği verilmiştir. Batı berlinli ve yabancı işçilerin So rTunlarının birbirine bağlı oldu-Bu ve tüm emekçilerin en geniş mücadele örgütü olan sendikalar da beraberce mücadele etmeleri- nin gerekli olduğu kesinlilik ortaya konmuştur. Toplantının so nunda Batıberlin 1G-Metal tema silcisi Wagner getirilen taleple ri özetlemiştir. Yerli ve yabancı işçilerin ortak düşmanının patronlar olduğunu belirterek toplantıyı kapamıştır. DGB iler ki tarihlerde, yabancı işçilerin tek tek sorunları üzerinde daha yoğun çalışma imkan sağlayacak seminerler düzenleyecektir. 


MİLLETLERİN KADERLERİNİ TAYİN HAKKI 


MİLLETLERİN KADERLERİNİ TAYIN HAKKI 


Millet meselesinde işçi sını 


fının bir tek görüş açısı vardır. 


Işçi sınıfının çıkarları , emeğin kurtuluşu, sömürünün kaldırılması için verilmekte olan sınıf sava şının süratle gelişmesi. Temelde burjuva-demokratik karakterde o lan milli hareketleri işçi sını fı kayıtsız şartsız desteklemez. 


Onu arak işçi sınıfının çıkarları açısından değerlendirir. 

İşte bunun için, işçi sınıfı nın çıkarları gerektirdiği için dir ki, işçi sınıfı milli meselede milletlerin kendi kaderle-İrini tayin hakkından yanadır:Çok milletli kapitalist toplumlarda hakim milletin burjuvazisi ezilen milletin emekçilerini katmer li şekilde ezer ve sömürür.Onun milli benliğini bulup geliştirmesini önlemeyi çalışır.Onu zor la hakim milletin içinde eritmek ister. 


IŞÇI SINIFININ ÇIKARLARI 


Bu milli baskılar, o toplum içinde yaşayan tüm işçi sınıfının sımıf savaşına büyük zarar verir; - Hakim sınıf emekçileri ve işçilerin bilinçlenmemiş kesimlerini, ezilen ulusun ayakla nıp istiklalini isteyeceği tehditleriyle korkutarak, bunu önlemek için kandi diktatörlüğünü gerekli göstermeye çalışır. Bu yüzden emekçi kitlelerin burjuva diktatörlüğüne karşı azimli ve kararlı bir savaş vermeleri güç leşir. K. Marks bu yüzden "Başkalarını ezen milletler kandile ri hür olamazlar" demiştir. Örneğin yurdumuzda emekçi halka yönelik komanda zulmü "Kürt isyanını önlüyoruz " diye haklı çıkarılmış, Işçi sınıfının partisi TIP, "Kürtçülük yapıyor"id idiasıyla kapatılmıştır. 

- Öte yandan ağır milli bask altında inliyen ezilen milletin emekçilerinin, bu baskilar sonu 


Bize Gele 
Mektuplar 


AĞALI DÜNYA 


Kalemdir. Elimizdir, yazıyı yazan j Fikirdir bütün ilimleri çözen Işçiyi Köylüyü durmadan ezen Ağadır, paşadır, beydir, patrondur. 


Işçidir, her işi her taşı kaldırıp atan! 
Hepimizi zalimce yaban ellere âtân Koyun gibi teker, tekerde satan 

Ağadır beydir paşadır, patrondur. 


EN EEE NANE İLE EM YT ASA DERE KİMİNLE BENİN LAN ŞEMA DEN YL RNA EY 


cunda hakim millete karşı duydukları kin hakim milletin emek çileriyle birlik olarak savaşma larını engeller. Ezilen milletin burjuvazisi ise, bu durumdan fay dalanarak " Her şeyden önce bizim milli çıkarlarımız gelir. " diye kandi milletinden emekçile ri aldatır. Halbuki emekle sermaye arasında, sömüren ve sömürülen arasında ortak bir çıkar olamaz. Burjuvazi "milli çıkar" dediği zaman yalnızca kandi çı-. 
karlarını kasteder. 


Işte bunun için işçi sınıfının çıkarları her türlü milli baskı ile taban tabana zıttır. Milli meselede işçi sınıfının değişmez tutumu,milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkından yana olmaktır. 


AYRILMA HAKKI 


Milletlerin kandi kaderlerini tayin hakkı, ayrılma hakkından ayrı düşünülemez. Yani çok milletli toplumlardaki milletler birlikte yaşamaya devam mı edecekler yoksa ayrılacaklar mı bu na özgürce kendileri karar vermelidirler. Hakim sınıflar buna "ayrılmayı teşvik ediyor. Devle ti parçalamak istiyor" diye kar şı çıkarlar. Öte yandan kökü bur juvaziden gelen sapik akımlar da "Emekçilerin birliğini bozuyor" diye milletlerin kendi kaderle» rini tayin hakkına karşı çıkarlar. Gerçekte ise halkların keğ di kaderlerini tayin hakkını ve dolayısıyla ayrılma hakkını sa vunmak, ne olursa olsun ayrılma yı savunmak demek değildir. Bakın bu neye benzer: Günümüzde . 
her aklı başında, medeni insan boşanma hakkını doğru bulur.Bir karı koca ancak herikisi de bunu gönüllü olarak istiyorlarsa beraber yaşamalıdırlar, aksi hal de , eğer birisi birlikte yaşamı yi istemiyorsa, öbürünün onu zor la tutmaya hakkı yoktur diye dü 


Bulan : 


n MEINAA EEEE AN ETAN NS AP A OEO AANE 


şünür. Ama boşanma hakkından ya na olan bir kimse, evliliğe kar şı demek değildir. Boşanma hakkını doğru bulmak bütün ailelerin boşanmasını istemek demek de Bildir. 

"Milletlerin kaderlerini tayin hakkından yana msın?" Bu sorunun çok açık bir anlamı var dır: Milletlerin bir toplumda yaşamalarının ancak gönüllülük esasına dayanacağını kabul ediyormusun? Yoksa milli baskıyla, zorla birlikte yaşamaktanmı yanasın? 


işçi sınıfı, ne şekilde olur sa olsun, her türlü milli baskı ya karşı savaşır. Işçi sınıfı 


ayrılmadan değil birleşmeden ya nadır. Ama milletlerin gönüllü olarak katıldığı bir birleşmeden yana. 

Milletlerin kendi kaderlerini tayin hakkından korkanlar, "Ezi len millete özel haklar. Milli kültürlerini geliştirme imkanı. 
Kendi dillerinde okul." lafları ile, ana soruya: "'miili baskıdan m yanasın,milletlerin kendi ka derini tayin hakkından mı?! sorusuna yan çizenler, işçi sınıfının çıkarlarına aykırı hareket etmektedirler. Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkının, emek çilerin birliğini bozacağını id dia edenler, Milletlerin gönül-—' lülük esası üzerine, yani ister 


se ayrılma hakkına sahip olarak, 


kardeşçe yaşıyabileceğine inanma yanlar, işçi sınıfının devrimci gücünü anlayamamışlar demektir. 


Işçi sınıfı dünyada kurduğu ilk devletiyle, Sovyetler Birli Biyle, milletlerin gönüllü olas rak birleşmelerinin en güzel ör neğini vermiştir. Bugün Sovyetler Birliğinde 15 bağımsız cumhuriyet üzerinde yüzden fazla millet, her türlü milli baskıdan uzak, kardeşçe yaşamaktadır. 


Ne oldu bize elimize zincir.mi vurdular Markları ne yaptın diye hesap sordular Nelerimiz varsa gümrükte soydular. 
Soyan beydir paşadır Ağadır patrondur. 


Sen çalışkansın diye paya verdiler. 

Eti senin kemiği benim dediler. 

Baktılar ki bizi enayi buldular 

Ağadır paşadır beydir, patrondur. 


BAK ARKADAŞ yapılana bak 

Zaman geldi geçiyor ayağını denk at Ağa paşa bey patron olduktan sonra Yoktur sana bana .Hepimize RAHAAT 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Işçi sınıfının yiğit sawaşcı sı ve halkımızın büyük şairi ko münist Nazım Hikmetin"10. ölüm yılı Sosyalist ülkelerde ve kapi talist dünyanın çeşitli yerlerin de anılmıştır. Fransada FTÖB ve ITÖF ün hazırladığı ve dünyaca tanınmış şair ve sanatçıların katıldığı “Nazım Hikmeti anma haftası " çok başarılı geçmiştir. 
Eserlerinde çalışan insanların, halk kitlelerinin sömürüye, bas kı. ve ezgiye karşı, emperyalizme karşıl. barış için sürdürdükleri mücadeleyi dile getiren Nazım 
dünyada barış, demokrasi ve 505 
yalizmden yana oğan tüm insanla rın Şairi olarak anılmıştır. Haf 


ORTANIN SOLU DERNEĞİNİN KONSERİ 


Türkiyeli ortanın solu derne ği, 10 Haziran cumartesi günü Batı Berlinde CHP yararına bir 
| konser düzenlemiştir. Konsere 
kalabalık bir işçi kitlesi ka - tılmıştır. Dernek başkanının açılış konuşmasında ve dağıtılan bir açıklamada "emeği ile yaşayan insanımızın karın tokluğuna çalışmasına karşılık, bir avuç sermaye sahibinin ve toprak ağa sının milyonlar vurmasına sebeb oğan" toplum. düzenine karşı çıkılmıştır. Batı Berlin genç sos yalistlerinin 2. Başkanı yaptığı selamlama konuşmasında Türki yenin amerikan emperyalizmâne bağımlı olması üyerinde durmuş ve askeri rejim tarafından in - san haklarının ve özgürlüğünün 


NAZIM'IN ÖLÜMÜNÜN 10. YILINI ANDIK 


ME Ka E naana eman nn a a a TAK E I R c. CNAG a: 


KONSER 


taya genç ses ustası Rahmi Saltuk sazı ve devrimci türküleriy le katılmıştır. Münih Türk Toplumcular Ocağı da, Nazım Hikmetin ölüm gününü anmıştır. Bâtı Berlin Türk Toplumcular Ocağın- daki anma töreninde, genç bir heykeltraşımızın yaptığı Nazım Büstü alkışlar içinde açılmış , işçi korosu Nazımın genç bir müzisyenimiz tarafından beste 
lenen "Kerem gibi" parçasını 9 
kumuştur. Eserleri 80'den fazla dile çevrilen , fakat Türkiye de kendi dilinden okunmadı ya -= sak edilen Nazım Hikmetin 10. 
ölüm günü, Türkiyede tüm ilerici güçler tarafından gizlilik şartları içinde anılmıştır. 


ortadan kaldırılmasını protesto etmiştir. Konserde geyç sas ustası Rahmi Saltuk halk türküle- ri, devrimci şarkılar söylemiş$ tir. Kore Harbine Türkiyenin as ker göndermesine karşı çıktığı, Barış derneğini kurduğu için 
1950 lerde hapise atılan Behice 
Boranın, hapiste dünyaya gelen çocuğu üzerine yazılmış "Bebe" adlı ninniyi okumuş, Behice Boranın Türkiye Işçi Partisi başkanı olarak tekrar hapiste oldu Bunu anlatmıştır. Aşık Nesimi Çimen ilerici muhtevalı türküle ri ve okuduğu devrimci bir şiiriyle alkış toplamıştır. Gece diğer sanatkarların türkü ve şar kılarıyla devam etmiş, konserin son sanatçısı Feyzullah Çınar E cevit üzerine yazdığı türkülerle ilgi toplamıştır. 


AVRUPADAN HABERLER 


ATÖF KONGRESİ 


ATÖF KONGRESI 


9-11 Haziran tarihleri arasın da Frankfurtta Almanya Türk Öğrenci Federasyonu'nun genel kon gresi toplandı. Toplantıya Avru. 
pa Türkiyeli Toplumcular Federas yonundanda kalabalık bir misafir heyet katıldı. Toplantıda söz a lan konuşmacılar, ATÖF'ün geniş Türkiyeli öğrenci kitlesini b rında birleştiren, onları antiemperyalist savaş için harekete geçiren bir kliğin çizgisini kö rü körüne izlemekle mümkün olma yacağını belirttiler. Sekter tu tumların demokrasi mücadelesine verdiği ağır zararların üzerinde durdular. ATÖF 'ün resmi yayın organında yöneticilerin, bir po litik çizgiyi savunup, başka tür lü düşüncelere düşmanca saldıran yazılar yayınlanmasını, öte yan dan öğrencilerin somut meselele riyle ilgili yazıların ise son derece az olmasını eleştirdiler. 


Toplantıda söz alan Avrupa Türkiyeli Toplumcular Federasyo nu misafir delegeleri ve ATÖF'ün bir Kürt delegesi, Yönetim Kuru lunu,xaporunda " Dünyadaki duru mu " incelerken, işçi sınıfinın ve sosyalist devletler sistemi- nin tek kelimeyle bile ismini anmamış ölduğu konusunda uyara- rak, işçi sınıfının tarihi rolü nü belirttiler. TIP'nin 83 yaşın da bir militan, yaptığı konuşmada, geniş kitlelerle bağlar kurmanın, kitlelerden kopmamanın önemini belirtti. "Gençlerin te orik sağlamlığa çok kaha fazla önem vermelerini, çok okumaları nı " istedi. 


Batı Berlin 
Türk Toplumcular Ocağı 
13. Haziranda 

6. Yaşını Doldurdu 


GERLİ Pakre: 
1 Borli 10 


LAJBUUŞ ALTABLYI 


WANNE EICKEL'DE IŞÇILERIMIZI DOLANDIRAN BIR ŞEBEKE 


2000 kişiye yakın Türk işçisinin çalıştığı Wanne-Eickel'de ki Heitkamp firmasının Ibrahim A. adındaki Türk tercümanı vatandaşlarını insafsızca dolandı rıp sömürdüğü ve 1000-2000 DM =- civarında Türkiye ve diğer ülke lerden ismen istek yaptığı,aynı zamanda kaçak işçilere iş bulma oturma izni alma vaadiyle onları kandırıp dolandırdığı gerekçesiyle Alman polisince tutuklar mıştır. 

Polisin verdiği bilgiye göre Ibrahim A. 1969 yılından beri Türkiye ve diğer ülkelerden Federal Almanya'ya yüksek paralar karşılığında Ismen istek yapmak tadır. Polisin sıkı bir takibi sonucu önce aynı firmada çalışan Hamdi G. adındaki simsar,va tandaşından istek parasını hayım da polisler tarafından suçüstü yakalanmış ve derhal tutuklanmış tır. Ancak Hamdi G. nin bu işi tek başına yapamıyacağını dikka te alan polis adı geçen kişinin kimin adına çalıştığını araştır mağa koyulmuş, polisçe uzun Za» mandır takipte bulunan tercüman Ibrakim A, nın adına bu simsarlığı yaptığını tesbit ederek bu kişiyi derhal tutuklamıştır.Polis bununla da yetinmeyerek araştırmasını derinleştirmiştir. 
yıllardır devam eden olayın arkasında büyük bir şebekenin bulunduğu ve bu şebekenin Türkiye den büyük paralar karşılığı ismen istek yaptığı veya kaçak iş çi getirttiği şüphesi üzerinde durmuş ve bu konu ile ilgili ola rak  interpolle temasa geçmiştir. 
Şebekenin içinde bazı Almanların da olabileceği kanısında olan polis araştırmalarına devam etmektedir. Tutuklanmaların devam edeceği sanılmaktadır. Polis mad di zarara uğruyanların kimsaden korkmadan ilgili karakollara baş vurmalarını bildirmiştir. 


Önünde çöp yığını bulunan yurt binası 


Günde 8 saat çalışıp, eve ge lince bir dinlenmek gelir insanın içine, şöyle bir duş alıp Türkiyeyi, geride bıraktıklarını düşünmek. 


Ama Batı Berlinde, Franz- 
-künstlerstr. 10 daki işçiler 
8 saatlik ağır çalışma devresin 
den sonra da yurtta uğraşmak di dinmek zorunluğundalar. 200 ya bancı işçinğn kaldığı yurtta her 30 kişiye bir mutfak düşüyor. 
Ocakların çoğunun bozuk olduğu mutfak aynı zamanda banyo olarak ta kullanılıyer. Yemek pişirdikleri yerde, iki muslukta çamaşır "larda yıkanıyor, traş da olunu-İyor, ayaklarını da yıkıyor işçi ler. Başka bir olanakları da iyok ama . Keyfi idare sistemini kendidine metot bulmuş yurt müdürü, 2 aydır çalışmıyan duşlar la ya da bozulmuş ocaklarla hiç mi hiç ilgilenmiyor. 

Odaların temizliğinin yürütül mediği yurtta yatak çamaşırları da ayda 1 ancak değişiyor. 


Tüm bu nedenlerden dolayı Türk ve diğer milletlerden işçi 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ler birleşip kendi haklarını al mak için beraberce harekete geç mişlerdir. 


Yurt müdürü, yurttaki eksiklikleri görüpte düzeltilmesini isteyen işçileri yurttan atmak için harekete geçmişse de işçi lerin topluca.direniş ve pro - testo eylemlerini önleyememiş- tir. 


Aynı lavobada traş olmak,ayak yıkamak, çamaşır yıkamak zorunda kalan işçilerimiz. f 


